
Verhalenbankje 20 
‘Het Onland’, Rekhemseweg 175, Gaanderen  
Bij de oude ijzerhut rest nog een oude gietijzeren wijzerplaat.  

De Westendorpse dichter Henk Beunk schreef er ter herinnering een gedicht over.

Wijzerplaat

de landknecht delft in vroeger dagen 
als bron van geld voor menig boer 
uit roestig zandse winterlagen 
met houw en schop weerbarstig oer 
 
de stoorbank weg, de teelt kan slagen 
het paard trekt ploeg en karren stoer 
met erts dat smelt tot nijver voer 
en pannen rood die ’t volk behagen 
 
doch welvaartsloon doorkruist de tijden 
de streek verrijkt, de oerbank zwicht 
bestaansgrond in een ander licht 
	  
met erts van ver de handel wijden 
de werklui saam, een knecht die gaat 
als tijdsbeeld rest de (w)ijzerplaat 
 
Henk Beunk 
uit de bundel Smeedwerk, 2007.
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