
Verhalenbankje 20 
‘Het Onland’, Rekhemseweg 175, Gaanderen

Onland

	 5 februari 1970	
	
Kwam neet terug van gymnastiek.	
Oefening in Prinses Beatrix’ zaal.	
In de struuken ’t onteerde liek	
gewurgd deur heur eigen sjaal.	
 	
Op de Kloosterlaan. Hoe wrang toch.	
Waor ‘j bescherming zoll’n verwachten	
onder ‘n hemelse wolkenloch.	
Gin doodslag toch en verkrachten.	
 	
Onopgelost.	
Geklungel der	
magistraten.	
 	
Langs de kant van het pad	
rok ‘t vanaf dan naor onland.	
Jao, asterto, moord en brand.	
‘n Kaerl op de fietse deur ’t lo.	
 	
‘n Rammelende dynamo.	
Elke nacht viel te vrezen	
de wind fluustert deur het rad:	
 	
Rinie Wielheesen.	
	
Hans Mellendijk 
De Moespot Nr. 225, 53e jaorgang, meert 2010,  
Dicht in de buurt, bundel Gelderland, Trouw printboek 2010.	
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